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Van de diaconale stichting gevangenenzorg Zwolle 
 

 

God laat mensen in de knel niet los en dat willen de  
Zwolse kerken graag laten merken. De stichting ziet de  
betrokkenheid van kerken in en om Zwolle groeien.  
Een reden voor dankbaarheid! 
 

Activiteiten in de PI 
Naast de Alpha-Prisons voor de mannen en de vrouwen, komen er in de PI Zwolle steeds 
meer mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers. Iedere maand zijn er verschillende 
bakworkshops. Vrijwilligers die het leuk vinden om een uurtje te bakken, samen met 
gedetineerden, komen op een zaterdagochtend of -middag naar een afdeling en hebben 
een gezellige tijd met elkaar. 
Ook het voorleesproject wordt enthousiast ontvangen. In de afgelopen maanden is ‘papa, 
mama leest voor’ van één keer per maand naar twee keer per maand gegaan! Er is 
vanuit de gedetineerden veel animo om een boekje te mogen voorlezen dat door middel 
van een video-opname naar de kinderen wordt gestuurd. We horen dan ontroerende 
verhalen. Sommige kinderen willen het verhaaltje elke dag afspelen, zo kunnen ze papa 
of mama toch even zien en de stem horen! Een kostbaar, zeer waardevol project. 
 

Activiteiten buiten de PI 
Wanneer mensen naar buiten mogen en in de regio komen wonen, kunnen we vaak 
praktische hulp bieden. Denk aan een netwerk, aan meubels en zelfs dagbesteding is wel 
te krijgen. Maar waar wij, zoals zovelen, tegenaan lopen is het tekort aan woonruimte. 
Het is lastig om een plekje te vinden. Soms moeten mensen daardoor langer binnen 
zitten dan zou moeten. Als mensen in aanmerking komen voor een traject, hebben ze 
een adres nodig. Maar vind maar eens een woning! Dus wanneer u of uw kerk hiervoor 
tips heeft, horen we die graag. 
 

Kerken & bloemen - Doet uw kerk al mee met het ‘Bloemenproject’? 
Een mooi voorbeeld van verbondenheid tussen de kerk ‘buiten’ en de kerk ‘binnen’ de 
muren is het bloemenproject dat de stichting faciliteert. Kerken in Zwolle en omgeving 
zorgen dat er iedere zondag bloemen zijn voor de kerkdiensten in de PI. Het idee is dat 
de kerk ‘buiten’ die bewuste zondag aandacht geeft aan gedetineerden, door gebed, 
kaartjes, collecte, presentatie etc. In de kerk ‘binnen’ de muren is dan aandacht voor de 
kerk die de bloemen schenkt. Meedoen is eenvoudig en kan zo vaak als een kerk wil. Of 
de kerk nou eenmaal per jaar meedoet of meerdere keren per jaar, dat maakt niet uit. De 
kosten zijn 30 euro per zondag. Wat zou het mooi zijn wanneer alle kerken in en om 
Zwolle meedoen met dit project. Zo laten we als medegelovigen zien dat God zich het lot 
van mensen aantrekt. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, we kennen 
dezelfde God. ‘Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.’ 
(Ex.34:6). 

MAAIKE BROEKSEMA  (Diaconaal pastor DSG Zwolle) 
                      
 

Onze eerste nieuwsbrief is een feit! Dit is tekenend  
voor de ontwikkelingen dit jaar, waarin we een  
belangrijk doel mochten bereiken: het in dienst  
nemen van onze diaconaal pastor Maaike Broeksema. 

 
 
 
 
Dank u, Jezus voor het leven. 
Dank u voor dat geschenk, van God gegeven. 
Ontstaan in een oogwenk. 
 

Ik bid voor gezondheid, elke dag weer. 
Ook voor uw zaligheid. 
Voor m’n broeders en zusters, lieve Heer. 
 

Door u doe ik leven wie ik ben en wat ik doe. 
Het vechten maakt me zo moe. 
Alleen u kunt vrede geven. 
 

Alle kracht & liefde komt van boven 
door de Heilige Geest, ’t Eeuwige Licht. 
Met m’n ogen op u gericht durf ik weer 
 in mezelf te geloven. 
 

Met u ben ik nooit alleen. 
Geen cel of tralies kunnen mij breken. 
Al doet een bewaarder heel gemeen, 
door u heb ik leren vergeven. 
 

Gedicht van Bruce 
Bajesagenda 2023 

 

Ins&outs is een uitgave van                     
                                                                 Eerste jaargang nummer 2 – juni 2023 

Colofon 
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg (DSG) 
Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden 
ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van 
kerken en organisaties in de regio Zwolle.  
 

Bankrekening:   
NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle. 
 

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: ds. W.J. Plantinga 
Secretaris: dhr. D. Renkema 
Penningmeester: mw. L.S. Sebens-Los 
bestuurslid: mw. I.O.C. van der Zee - Kooijman 
 

Contactpersoon/coördinator 
Maaike Broeksema (Diaconaal Pastor DSG Zwolle) 
Telefoon: 06-83771104 
e-mail: info@dsgzwolle.nl 

website: www.dsgzwolle.nl 

mailto:info@dsgzwolle.nl
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Gitaren gevraagd!  
Misschien bent u, of is één van uw kinderen ooit  
begonnen met gitaarles, maar is het bij een paar lessen  
gebleven. Geen nood! In de PI Zwolle vragen gedeti- 
neerden vaak om een gitaar. Daarom: heeft u een gitaar  
die u kunt missen, stuur dan een e-mail naar  
info@dsgzwolle.nl en de gitaar wordt bij u opgehaald.  

Uitgelicht: 
Jongeren Jeruzalemkerk  
in actie voor  
jarige gedetineerden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van een presentatie in de 
Jeruzalemkerk over het werk van onze 
stichting in de PI Zwolle, kwamen de jongeren 
onder leiding van ds. G.J. Codee met een heel 
mooi idee! Ze verzamelden mokken en 
ingrediënten zoals thee, koffie, merci, koekjes 
en cup-a-soup en stopten deze in mokken. De 
gevulde mokken werden vervolgens mooi 
ingepakt en een kaartje met ‘Van harte 
gefeliciteerd’ maakte het geheel compleet. 
Wat een ontzettend mooi idee! En wat worden 
de mokken hartelijk ontvangen door de jarige 
gedetineerden!  
Als je gevangen zit kun je op je verjaardag 
meestal geen geliefden uitnodigen. Geen 
kinderen die je toezingen of een kadootje 
brengen. Geen feestje of slingers. Sommigen 
laten deze dag ook liever aan zich voorbijgaan. 
Wat is het dan fijn als er toch even iemand 
langskomt speciaal om jou te feliciteren, even 
aandacht aan je geeft en zelfs met een 
kadootje komt. Pas ging ik op een zondag naar 
een jarige, hij was er totaal niet op bedacht. Blij 
verrast met de aandacht kwam er een grote 
glimlach op zijn gezicht. Hij was superblij met 
de mooie mok en met het lekkers! En nu, als ik 
hem af en toe in de gang tegenkom, krijg ik 
iedere keer weer een ‘big smile’! De 
dankbaarheid blijft nog even doorwerken. 
Jongeren van de Jeruzalemkerk, bedankt voor 
jullie inspanningen! We hebben veel mokken 
gekregen en mogen daar het komende jaar 
dankzij jullie nog veel mensen blij mee maken! 
Dank voor jullie waardevolle initiatief! 
 
 

  
 

Vorige maand hebben we als bestuur  
van de DSG de tijd genomen om te  
dromen.  Als stichting bestaan we  
alweer bijna zeven jaar en we zijn  
dankbaar voor de stappen die er gezet  
konden worden. We zijn blij dat we  
vorig jaar Maaike als diaconaal pastor  
in dienst konden nemen. Daar was best 
wat voor nodig: een convenant sluiten met de Dienst Geestelijke 
Verzorging bij het ministerie van justitie, fondswerving bij kerken 
en andere organisaties, veel papierwerk, verzekeringen die 
moesten worden afgesloten…etc.   Het bestuur, bestaande uit 
allemaal vrijwilligers, had er de handen aan vol. 
Maar het is gelukt! En wat zijn we blij dat Maaike zo’n mooie plek 
in de Zwolse gevangenis heeft gekregen en in staat is om een 
goede brugfunctie te vervullen naar kerken en organisaties buiten 
de gevangenismuren. We zien dat haar werk gezegend wordt. 
Maar nu Maaike officieel in dienst is,  vonden we het tijd om 
verder te dromen. Wat kunnen we nog meer betekenen voor 
gedetineerden?  En… wat kunnen gedetineerden voor de kerken, 
voor de stad betekenen? In de droomsessie die we onlangs 
hadden, kwamen we tot de conclusie dat we graag nog meer van 
betekenis willen zijn voor gedetineerden als ze weer terugkeren 
in de samenleving.  We zijn zeker niet uitgedroomd en als u/jij 
mee wilt denken/dromen, laat het ons weten! Tegelijkertijd 
kwamen we ook tot de conclusie: laten we dankbaar zijn voor dat 
wat we nu al doen en dat ook zeker koesteren! 
Ik wil u en jou heel hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij het 
werk van onze stichting in het afgelopen seizoen. Die steun 
blijven we hard nodig hebben, ons werk is alleen mogelijk dankzij 
u en jou. En we hebben dus nog zoveel dromen voor 
gedetineerden, mensen allemaal door God gemaakt en geliefd.  
Vanaf deze plek wens ik iedereen een mooie vakantieperiode toe, 
vaak ook weer een periode waarin nieuwe dromen opkomen! 
 

WYTZE PLANTINGA, voorzitter  
 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor het crea-uur 
 

In het najaar willen we in de PI de crea-uren  
weer starten. Daar zijn vrijwilligers voor nodig.  
Graag komen we in contact met mensen die  
het leuk vinden om een uurtje creatief bezig  
te zijn en om leiding te geven aan een groepje  
gedetineerden.  
Zie je dit zitten en heb je hier tijd, zin en  
energie voor, stuur dan een e-mail naar  
info@dsgzwolle.nl.  

 

mailto:info@dsgzwolle.nl
mailto:info@dsgzwolle.nl

